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Morgen van de Eerste Dag

Pasen

Een nieuwe dag!



Voorganger: ds. Saskia Ketelaar

Ouderling van dienst: Corry Siersema
Organist: Pieter Overduin
Koster: Bart Kindt

Video Wall: Hendrik Jan Jeddens

Aan onze gasten

In de kerk is ringleiding aanwezig (gehoorapparaat instellen op stand ‘T’)
Deze dienst is nu of later mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen.
Mocht u iets te vragen hebben: we staan u graag te woord.


http://www.kerkdienstgemist.nl/

Zondagsbrief
Zondag 20 april 2025
Kleur: Wit

Paasmorgen
Het oude is voorbijgegaan, zie ... het nieuwe is gekomen!

Tijdens deze dienst verwelkomen we Bart Kindt in het ambt van diaken.

Vanmorgen staat er voorin de kerk, net als de afgelopen weken een
liturgisch bloemstuk; Heilig je leven.

Bij de schikking van vandaag:  Het kruis staat rechtop in een bloeiende lentetuin vol
met witte bloemen. Tuin van licht, tuin van vreugde.

Met de kinderen hoorden we de afgelopen 6 weken verhalen van de
Wakkere wandelaar. Vandaag gaat het over de wonderlijke nieuwe dag
waarop Maria en de anderen ontdekken dat Jezus leetft.

God maakt een nieuw begin!

Omzien naar elkaar
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar
Marit Noteboom, Honore Colsenhof 6, 4541EW in Sluiskil
De liturgische Paasschikking gaat mee met ds. Saskia Ketelaar.



Orde van de dienst

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Bij de liturgische schikking: Prachtige bloemen
lentebodes

tekenen van een nieuw begin
een nieuwe wereld

Dienst van de Voorbereiding

Intochtspsalm: Psalm 98
Lied 98: 1 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. Wijvieren dat Christus is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
Gem. Halleluja
Vg  Op het Paasfeest bidden wij:
dat de boodschap van hoop ook een weg zal vinden
naar ons hart, vandaag en voorgoed.
Gem. De Heer is waarlijk opgestaan
HALLELUJA
(daarna gaan allen zitten)

Inleiding bij dit Paasfeest

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht tijdens het zingen van:
‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ lied 637: 1 -4

Lof van het licht

Een nieuwe dag,

Een nieuw begin

Nieuw morgenlicht kleurt deze dag.
Lof zij Christus.

Allen: Halleluja!

Om de eerste dag van de rest van ons leven,
om het licht dat telkens weer doorbreekt,

om de warmte, die de kilte verdrijft,

om de geuren van groen om ons heen.
Allen: HALLELUJA



Om wie zich geven aan het welzijn van mensen,
om wie verzorgen, verbinden en genezen,

om wie een toevlucht zijn voor ontheemden,

om wie vertroosten, verzachten en sterken.
Allen: HALLELUJA

Om alle kinderen, die ons leven versieren,
om alle momenten van vrolijk plezier,

om alle vriendschap, gemeenschap en liefde,
om alle verrukking van kunst en cultuur.
Allen: HALLELUJA

Glorialied: ‘Christus, onze Heer verrees’
Lied 624:1en?2

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring aan de nieuwe Paaskaars

Dienst van de Schriften

Gebed op Paaszondag

Met de kinderen, het project van Kind op Zondag ‘Een nieuwe dag’
de kinderen mogen naar voor komen

Projectlied: ‘Een nieuwe dag’
Tekst: Erik Idema
Melodie: lied 215 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’

Een nieuwe dag, een nieuw begin
van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen.

De steen is weg, het graf is leeg,
zing mee met ons want Jezus leeft!
Nu is het feest voor jou en mij

want Gods verhaal gaat nooit voorbij.

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars
naar de kinderkring o.l.v. Dagmar Elve



Lezing uit het Oude Testament:
Psalm 118:1-4en 15- 24 lectrice: Margriet Rous

Zingen:

‘God dank! Laat iedereen het horen:’
Melodie: ‘Laat ieder’s Heren goedheid prijzen’ Psalm 118

God dank, laat iedereen het horen:

de Heer is waatrlijk opgestaan.

Wij gaan niet in de nacht verloren,

nu breekt het licht van Pasen aan.
Geen steen houdt nog het leven tegen
een engel kondigt stralend aan:

Ziet waar Zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk de Heer is opgestaan.

God dank! De engel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!

Nu is het daglicht aangebroken,
vreugde in plaats van uw verdriet.
God dank de dood is overwonnen,
het leven krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is in Hem begonnen.
Waarlijk, de Heer is opgestaan!

Evangelielezing: Johannes 20: 1 - 18

Acclamatie (3x

(zo mogelijk staande)

tekst: Sytze de Vries muziek: Dirk Zwart
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Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet!



Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgel- of pianospel

Zingen: ‘Ditis een morgen als ooit de eerste’
Lied 216:1 -3

Tijdens het voorspel van dit lied, komen de kinderen terug in de kerk

Welkom in het ambt van diaken — Bart Kindt

Wij bidden Bart en elkaar toe met de woorden van ‘Vrede zij U’
Opwekking 58 / Johannes de Heer 699

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder piano- of orgelspel
bestemd voor Our Daily Bread Ukraine

Our Daily Bread helpt mensen in Oekraine vooruit te komen en voor @
elkaar te zorgen in hun lokale gemeenschap.

Zij bereikt dat door het ondersteunen van basisprojecten voor

kinderen en jeugd, psychosociale weerbaarheid, levensonderhoud

en teambuilding.

Deze projecten worden gerealiseerd door Oekraiense kerken en versterken de
sociale samenhang van de plaatselijke gemeenschappen.



Gebeden Dankgebed bij het Paaslicht — Voorbede — Stil gebed —
gezamenlijk (gezongen) bidden van het ‘Onze Vader’

Onze vader in de hemel,

maak alles nieuw.

Geef uw naam aan deze wereld,
maak alles nieuw.

Breng uw koninkrijk tot leven,
maak alles nieuw.

Wees de hemel, wees de aarde,
maak alles nieuw.

Geef het brood in onze dagen,
maak alles nieuw.
En vergeef ons onze schulden,
maak alles nieuw.
Laat ons ook elkaar vergeven,
maak alles nieuw.
God verlos ons van het kwade,
maak alles nieuw.

Tekst: J. Duin / Melodie: J. Stokkermans
De Hovenier — Michel van der Plas

Slotlied: ‘U zij de glorie’ (zo mogelijk staande)
Lied 634

Heenzending en Zegen
beantwoord met gezongen ‘Amen’  (lied 431c)

Orgelspel

Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk & Pastoraat

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris



Komende weken:
Dinsdag 22 april: Open Kerk en Middaggebed:
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur,
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.
U en jij: van harte welkom!

Bij de komende dienst:

Zondag 27 april hoopt om 10.00 uur ds. Cor de Beun uit Brugge

voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie.
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat

Mededeling

Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 10 mei.

Zonder vrijwilligers geen gemeente!

We zijn heel dankbaar dat er zoveel mensen op allerlei terreinen hand- en
spandiensten verrichten. Bij deze nodigen we alle vrijwilligers uit, voor een
gezellig samenzijn op zaterdag 10 mei.

Vanaf 16.00 uur bent u welkom in de kerk voor een hapje en een drankje.
Bij mooi weer eten we buiten van de bbq, anders gezellig binnen.

We hopen u te verwelkomen op 10 mei!

Er liggen intekenlijsten op de tafel bij de ingang van de kerkzaal.
Graag daarbij aangeven of u wel of niet vegetarisch wilt eten.
En als het kan, ook graag aangeven of u een salade wilt maken en welke.

Namens de kerkenraad,
Ada Dieleman



10



11



Seizoenen

En toen het nieuwe licht kwam
kwam het nieuwe licht in mij

en toen het nieuwe groen kwam
kwam het nieuwe groen in mij

en toen de nieuwe zon kwam en lachte
lachte de nieuwe zon in mij.

Zo heeft het moeten zijn

Het donker, de pijn, het verdriet

de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.

Je kunt het niet oproepen

of aansteken

het komt wanneer het komt.

Laat het zo

Laat het over je heen komen

alles komt uit Zijn hand

Toon Hermans

Actuele informatie over de
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden
(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website
www.gelovenindedelta.nl

LEREN HOOP

Dienen Liefile



http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

